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GELOOF IN DE HEERE JEZUS CHRISTUS

En zij zeiden: “Gelooft in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis,

Handelingen 16:31

O zegt een arme ziel, “ik weet niet of ik geloven kan of niet, dominee. Soms geloof ik, maar o, het is

zo 'n klein geloof dat ik heb, dat ik denk dat Christus mij niet kan redden.” Ha, daar doet u het weer,

ziet u, u kijkt weer naar uzelf. Dit heeft al velen doen struikelen en vallen. Ik bid God dat ik dit blok

uit uw weg mag nemen. Arme zondaar, weet u, het is niet de kracht van uw geloof dat u redt, maar

het feit dat u gelooft. Wat meerder is, het is zelfs niet het feit dat u gelooft, maar het Voorwerp van

uw geloof, dat u redt. Als uw geloof op Christus ziet, al lijkt die draad niet dikker te zijn dan een

draadje van een spinnenweb, dan zal het uw ziel vasthouden door tijd en eeuwigheid. Want

onthoudt het, het is niet de dikte van deze geloofskabel, het is de kracht van het anker, dat de

kracht aan de kabel verleent en zorgt dat uw schip veilig zal zijn in de zwaarste storm. Het geloof

dat de mens redt, is soms zo klein dat de mens het zelf niet kan zien. Een mosterdzaadje is de

kleinste van alle zaden en toch, als u maar zo’n geloofszaadje hebt, dan bent u een gered mens.
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