ZIJN ZWEET WERD ALS GROTE DRUPPELS BLOED

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. Lukas 22 vers 44

De enorme druk die de Heere Jezus in zijn lichaam ervaarde toen Hij streed tegen de verzoeking,
zorgde ervoor dat Zijn huid grote druppels bloed zweette, die op de aarde neervielen. Hoe
verschrikkelijk moet het gewicht van de zonde zijn geweest, als het in staat was om de Zaligmaker
op deze manier te verpletteren. Wat laat dit ons ook de sterke kracht van Zijn liefde zien! Ambrosius
zei dat de gom (soort hars) die uit zichzelf uit de boom druppelt, zonder dat er hulpmiddel aan te
pas komt, de beste is. Dit gegeven kunnen we ook betrekken op de Heere Jezus. Als kostbare
kamferboom bracht Hij heerlijke specerijen voort toen Hij door de harde geselslagen werd verwond,
en toen Hij doorboord werd door de spijkers; maar de beste specerijen bracht Hij voort toen Hij niet
gegeseld werd en geen wonden had. Hier in Getsemané zien wij de vrijwilligheid van het lijden van
Christus. Zonder dat er een speer aan te pas kwam, stroomde Zijn bloed rijkelijk. Er was geen
bloedzuiger of mes voor nodig, het stroomde van zelf. Als een mens groot zielsverdriet lijdt,
stroomt het bloed automatisch naar het hart. De wangen worden bleek, een flauwte komt op. Het
bloed trekt zich terug om de inwendige mens te versterken, die door het vuur van de beproeving
gaat. Maar let eens op onze Zaligmaker in Zijn zware strijd! Hij vergeet Zichzelf en Zijn bloed
stroomt niet naar Zijn hart om Hem Zelf te versterken, maar komt juist naar buiten, en bedauwt de
aarde. De strijd van de Heere Jezus laat ons de volheid van het offer zien dat Hij voor de mensen
bracht. Zijn bloed stroomde vanzelf en het stroomde in volle, karmozijnen stromen naar buiten. Als
wij zien hoe groot de strijd moet zijn geweest waar Hij doorheen gegaan is, horen we in onze oren
dan niet de echo van deze woorden: ‘U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw

strijd tegen de zonde’? Zweet liever bloed dan toe te geven aan de grote verleider van onze zielen.
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