
 

Zwart of wit?

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Jesaja 1:18

Er zijn talloze verschillen tussen mensen. Je leest dit in het Nederlands, maar er zijn veel mensen
die een andere taal spreken. Er zijn vandaag de dag ongeveer 6.500 verschillende talen in de
wereld! Hoeveel van die talen kun je opnoemen? Als je naar iemand kijkt, kun je niet zeggen welke
taal hij spreekt, maar er zijn wel veel andere dingen die je meteen kunt opmerken. Je kunt zien of ze
lang of kort zijn, dik of dun, oud of jong. De vorm van de gezichten van mensen is ook anders, en
dat hangt vaak af van waar ze vandaan komen. Een Engelsman zal er waarschijnlijk heel anders
uitzien dan iemand uit China, Japan of Afrika. Er zijn heel veel verschillen! Iets anders wat je
meteen kunt zien is de kleur van hun huid. Kijk eens naar die van jou! Misschien is hij wit
(misschien niet helemaal wit als je je niet recent hebt gewassen!). Misschien is hij bruin – mensen
die bijvoorbeeld uit India of Pakistan komen, hebben meestal een bruine huid. Of misschien is hij
zwart – mensen uit Afrika hebben meestal een zwarte huid.

Het is erg verdrietig en verkeerd als mensen worden uitgelachen, bekritiseerd of zelfs aangevallen
vanwege hun huidskleur. Het was God die ieder van ons de kleur van onze huid gaf, en anders zijn
dan andere mensen maakt je niet beter of slechter dan hen. Je herinnert je waarschijnlijk wel uit
deze verhalen dat de preken van Spurgeon elke week werden gedrukt en de hele wereld over
werden gestuurd. Het lezen ervan leidde vaak tot bekering, en dat was een grote bemoediging voor
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Spurgeon. Op een dag ontving hij een brief uit Zuid-Afrika en die kwam van een man met een
zwarte huidskleur. Hij had de preken gelezen. Dit is wat hij schreef: ‘We zijn niet alleen zwart van
buiten, maar ook van binnen. Ik zou het niet erg vinden om alleen qua kleur een zwarte man te zijn.
Het is pas verschrikkelijk om een zwarte man te zijn met een zwart hart; ik ben heel blij met uw
preken, ze hebben mij goed gedaan!’ Het klinkt alsof die man zijn zwarte hart heeft laten wassen,
nietwaar?

Jij weet welke kleur je huid heeft, maar welke kleur heeft jouw hart? De kleur van je hart is veel
belangrijker dan de kleur van je huid. De Bijbel vertelt ons dat we van nature allemaal een zwart
hart hebben door de zonde. Maar er staat een prachtig vers in Jesaja 1:18: ‘Kom nu, laten wij samen
een rechtszaak voeren, zegt de HEERE, Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden
als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’ Misschien ken je de
hymne:

Wat kan mijn zonde wegwassen?
Niets anders dan het bloed van Jezus!

Wat reinigt mijn hart?
Niets anders dan het bloed van Jezus!

Hoe kostbaar is de stroom!
Die mij wit maakt als sneeuw!

Ik ken geen andere bron,
Niets anders dan het bloed van Jezus!
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