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U ZULT HEM DE NAAM JEZUS GEVEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
… u zult Hem de naam Jezus geven… Mattheüs 1 vers 21

Als wij iemand liefhebben, hebben wij ook alles wat met deze persoon te maken heeft, lief. De

Persoon van de Heere Jezus is zo dierbaar voor alle gelovigen, dat alles wat met Hem te maken

heeft, onbetaalbaar veel waard is voor hen. David zegt in Psalm 45: ‘Al Uw kleding geurt van mirre

en aloë en kaneel!’ Er is geen plek waar Hij Zijn voetstappen heeft gezet, geen woord dat door Zijn

lippen is gesproken, geen gedachte die door Zijn Woord wordt geopenbaard, die voor ons niet van

onnoemelijke waarde is. En dit geldt ook voor alle namen van Christus. Zij zijn allemaal aantrekkelijk

voor de oren van de gelovige. Of Hij nu de Man van Zijn gemeente genoemd wordt, de Bruidegom,

de Vriend, het Lam, de Koning, Profeet, Priester, Immanuël, Wonderlijk, Raad, Sterke God, iedere

naam is als een honingraat waaruit heerlijke zoete honing druipt. Maar als er één naam is die nog

zoeter is dan de anderen, is het wel de naam Jezus. Jezus! Die naam ontlokt aan de harpen in de

hemel een geweldige melodie. Jezus! Hij is het centrum van al onze vreugde. Er is geen andere naam

zo aantrekkelijk en kostbaar. Hij is de inhoud van al onze lofliederen. Veel van onze liederen

beginnen ermee, en bijna geen enkel goed lied eindigt zonder deze naam. Van deze naam genieten

wij meer dan van al het andere op deze wereld. Alle muziek van alle hemelse instrumenten komt

samen in deze naam; deze naam vormt een lied van één woord; het is maar een korte naam, maar

toch bevat deze naam een oceaan om te kunnen begrijpen; het is een oneindig oratorium, in twee

lettergrepen; deze naam is een opsomming van halleluja’s, in slechts vijf letters!

Geen melodie, zo schoon, zo zoet,

als Jezus’ naam voor mijn gemoed.
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