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ZOUDEN WIJ NIET BEPROEFD WORDEN DOOR HET VUUR?

Als het kostbaarste in het vuur wordt beproefd, moeten wij dan aan de smeltkroes ontsnappen? Als

de diamant moet worden gepijnigd op het wiel, moeten wij dan volmaakt worden zonder te lijden?

Wie heeft de wind bevolen op te houden met waaien, omdat ons schip op de diepe zee ligt?

Waarom zouden wij beter behandeld worden dan onze Heere? De Eerstgeborene heeft de roede

gevoeld, maar waarom niet de jongere broeders en zusters? Het is hoogmoed die een donzen

kussen en een zijden bed verkiest boven een soldaat van het kruis. Wijzer is hij, die zich eerst

neerlegt bij de goddelijke wil, en dan door de kracht der genade leert er behagen in te hebben, en zo

leert leliën te verzamelen aan de voet van het kruis, en, zoals Simson, honing te vinden in de leeuw.
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