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ZONDER HEM KUNNEN WE NIETS DOEN

Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der

heerscharen. Zacharia 4:6

Zouden we in een Wezen kunnen geloven dat beter in onze noden voorziet en dat beter aan onze

verlangens voldoet? We zijn met Jezus verbonden en we begeren met vertrouwen vernieuwd te

worden naar het beeld van onze Schepper, voor zover dat voor ons, schepselen, mogelijk is. Ook in

andere opzichten is er groot voordeel, want we hebben hier een Mens, Die met ons door

familieband en genegenheid verbonden is, Die niet alleen in alles met ons kan medelijden, maar Die

ook uitermate wijs is en zo machtig dat Hij al onze zonden kan onderwerpen en Die zo zachtmoedig

is dat Hij al onze zwakheden draagt. Zijn mensheid brengt Jezus tot ons, maar daar we met de

goddelijke natuur verbonden zijn, worden we tot God opgetild. Door Zijn bediening troost de Heere

Jezus ons dus niet alleen, maar Hij verbetert ons ook. Zonder Hem kunnen we niets doen, maar

door Zijn almachtige kracht kunnen de meest buitengewone resultaten bereikt worden; alles is

afhankelijk van de openbaring of het verborgen houden van Zijn macht. Zien we altijd met gepaste

eerbied naar Hem op, zowel voor ons innerlijk leven als voor onze uitwendige dienst? Lopen we niet

al te vaak weg voor Zij n oproep en handelen we niet te onafhankelijk van Zijn hulp? Laten we ons

vandaag vernederen voor onze tekortkomingen in het verleden en bidden dat de hemelse dauw op

ons mag rusten, dat we met heilige olie gezalfd mogen worden en dat het hemelse vuur in ons zal

branden. De Heilige Geest is niet slechts een tijdelijke gave - Hij blijft bij Zijn heiligen. Als we Hem

oprecht zoeken, zal Hij door ons gevonden worden.
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