LONDEN EN GENADE

En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. Lukas 5:20

De zonde heeft ons diep doen vallen, maar Christus heeft ons weer hoger verheven dan wij ooit
stonden voordat de zonde ons neerhaalde. Waar de zonde de mens zijn liefde voor God ontnam,
heeft Christus ons een diepere liefde voor God gegeven dan Adam ooit bezat. Want wij houden van
God omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en Zijn Zoon gaf om voor ons te sterven. Door Zijn rijke
genade hebben wij dan ook alle reden om Hem met een nog grotere liefde te beantwoorden. De
zonde heeft ook onze gehoorzaamheid weggenomen, maar nu gehoorzamen de heiligen op een
hoger niveau dan ooit tevoren mogelijk was. Ik geloof dat het voor de gevallen mens onmogelijk zou
zijn geweest om voor Hem te lijden, maar nu mogen wij voor Christus lijden. Vele martelaren gingen
zingend hun dood tegemoet omwille van de waarheid; de zonde bracht hen groot lijden, maar de
genade van Christus stelde hen in staat Hem zelfs in dat lijden te gehoorzamen. Op deze manier
bewezen zij hun trouw aan God op een manier die zonder de zonde nooit mogelijk zou zijn geweest.
De zonde heeft ons uit het paradijs van Eden verdreven, maar laten we niet treuren, Christus heeft
een beter paradijs voor ons bereid. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij “een zuivere rivier, van het
water des levens, helder als kristal” en een land dat mooier is dan de hof Eden, zullen erven. Daar
zullen we voor eeuwig leven, door de overvloedige genade van onze Heiland en Verlosser Jezus

Christus, Die onze vele zonden heeft afgewassen.
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