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ZONDE EN DE RESULTATEN ERVAN

Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus

Christus, onzen Heere. ROMEINEN 6:23

De zonde is een kwade kracht die in de wereld in opstand komt tegen de goede en genadige kracht

van de gerechtigheid die op de troon van God zit. Deze kwade kracht van onheiligheid, onwaarheid,

zonde en strijdigheid met de geest van God, houdt de grote massa van onze medemensen in dit uur

onder haar macht. De rantsoenen waarmee zij de meest wanhopige moed van haar kampioenen

beloont, is de dood. De dood is het natuurlijke resultaat van alle zonde. Wanneer de mens handelt

naar Gods bevel, leeft hij; maar wanneer hij de wetten van zijn Maker overtreedt, maakt hij zichzelf

kapot en doet hij datgene wat de dood veroorzaakt. Wanneer iemand zonde begaat, sterft hij aan

heiligheid en zuiverheid. Hoe verder een mens in begeerte en ongerechtigheid gaat, hoe meer hij

sterft aan reinheid en heiligheid: hij verliest de kracht om de schoonheden van de deugd te

waarderen of om te walgen van de gruwelen van de ondeugd. Onze natuur heeft in het begin die

heerlijkheid van de waarneming verloren die voortkomt uit gezond leven; en als de mens verder

gaat in onkuisheid, of onrecht, of ongeloof, of zonde van welke aard dan ook, gaat hij steeds dieper

in die vreselijke morele dood die het zekere loon van de zonde is. Je kunt zelfs zondigen totdat je

gewetensdood bent, dat is het loon van je dienstbaarheid aan de zonde.
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