LOETE GEMEENSCHAP MET JEZUS

Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Hooglied 1

Niets vervult je hart als gelovige met zoveel vreugde als de nabijheid van Jezus. Want zeg nu zelf:
waar anders vind je zo'n diepe en zachte zoetheid als in de gemeenschap met Hem? Wie eenmaal
iets van Zijn liefde heeft geproefd, weet dat er werkelijk niets op aarde mee te vergelijken valt. Alles
wat deze wereld ons kan bieden, hoe mooi of verleidelijk het ook lijkt, verbleekt naast Hem en laat
uiteindelijk leegte achter. Het is als kaf naast tarwe, een goedkope glinstering tegenover een zuivere
diamant, een droom vergeleken met de werkelijkheid zelf. Eén enkele hap van Zijn liefde, één slok
uit de beker van Zijn nabijheid weegt voor eeuwig zwaarder dan een hele wereld vol kortstondige
genoegens. Als je iets ervaren hebt van het innerlijke leven met God, dan weet je dat de puurste en
meest blijvende vreugde alleen kan voortkomen uit die ene bron: de boom des levens, die in het
midden van Gods paradijs staat. Geen enkel water is zo verfrissend, zo zoet, als dat wat ontspringt
uit de wond van Jezus’ zijde. Alles wat aards is, blijft aards — maar de troost van Zijn aanwezigheid is
hemels, net zoals Hijzelf. Leven met Hem laat nooit een leegte achter, nooit spijt. De vreugde die Hij
geeft, is echt, sterk en blijvend. Wie alleen de wereld najaagt, ziet het misschien niet, maar wie
nadenkt en wijs wil zijn, begrijpt dat Zijn liefde de tand des tijds doorstaat en tot in eeuwigheid blijft.
En laten we eerlijk zijn: geen wijn, geen genot, geen enkele troost kan ooit tippen aan de diepe,

verkwikkende en levengevende liefde van Jezus.
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