
Het Spurgeon Archief

Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken
Pagina: 1

© Het Spurgeon Archief | Anno Domini 2024

Pagina: 1

ZOEKEN IN DE SCHRIFTEN

Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van
Mij getuigen. Johannes 5:39

De koopman die kostbare parels zoekt is niet te vergelijken met de mens uit Mattheüs 13 vers 44 van
wie we lezen dat hij een schat in een akker vond. Deze man vond als het ware ‘toevallig’ een schat
toen hij op de akker was. In die gelijkenis gaat het over een mens die God in Zijn vrijmacht verlost en
zalig maakt, hoewel hij voorheen onverschillig en onbezorgd was. De koopman die naar de kostbare
parels zoekt is heel bewust bezig met het zoeken naar iets goeds. Hij spant er zich volledig voor in.
Het houdt hem voortdurend bezig. Zijn hart is er vol van. Hij is niet op zoek naar dé ene parel, maar
door zijn zoeken naar kostbare zaken vindt hij die ene parel wel. Konden wij mensen maar
opwekken om hun denkvermogen te oefenen. Velen leven zo oppervlakkig. Hoe komt het dat
mensen zo verzot zijn op het lezen van romans, terwijl ze zelden waargebeurde
geschiedenisverhalen lezen die toch even boeiend en interessant zijn? Geschiedenisverhalen zijn
veel geschikter om ons een aangenaam tijdverdrijf te bieden. Ze oefenen bovendien ons verstand
om erover na te denken. Velen werken zó hard met hun handen, en zijn zo vermoeid na hun werk,
dat ze nauwelijks tot diep denken in staat zijn. Ach, dat u wijs zou zijn en wilde nadenken!
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