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ZO IS HET LEVEN

Uit de Sword and the Trowel van 1865, door Charles Haddon Spurgeon.

Zo is het leven: als een zeepbel—sprankelend in regenboogkleuren, een kort moment

boeiend voor het oog van de jeugd, om dan in één oogwenk onherroepelijk te verdwijnen zonder

een spoor na te laten. Wil je werkelijk alles riskeren voor zo’n breekbare zeepbel? Wees verstandig

en zoek naar wat werkelijk waardevol is. Aangezien dat niet in deze wereld te vinden is, roep dan de

God van de hemel aan om Zijn genadige hulp.

Zo is het leven: als een klimplant, zoals die van Jona—die in één nacht opkomt en in één nacht

verwelkt. Wil je de bladeren van zo’n vergankelijke plant als enige schuilplaats gebruiken? Wat doe

je als de klimplant verdord is en de brandende zon van Gods oordeel je raakt? O, vlucht dan naar

Jezus, de schaduw van een grote rots in een dorstig land!

Zo is het leven: als een meteoor die fel oplicht en direct daarna verdwijnt in het duister. Als je helder

van geest bent, verlang je vanzelf naar een ander, blijvend licht—het licht van de Zon der

Gerechtigheid, die voor eeuwig schijnt.

Zo is het leven: als een snel schip dat over de oceaan glijdt en spoedig achter de horizon verdwijnt.

Wil je dat jouw geluk net zo vluchtig is? Verlang je niet naar vreugde die blijft?

Zo is het leven: als een arend die op zijn prooi afduikt—zo snel gaat het aardse bestaan voorbij.

Waarheen vlieg jij? Onsterfelijke ziel, naar welk land ben je onderweg? Je kunt niet stilstaan, maar

wel stilstaan bij je bestemming—misschien keert de Heere je hart wel richting de hemel.

Zo is het leven: als een pijl die uit een boog schiet, als een hert dat over de vlakte springt—alles raast

voorbij met onweerstaanbare snelheid, en niemand ontsnapt eraan. Ben je voorbereid op het graf en

het oordeel? Binnenkort zul je daar meer van weten dan je je nu beseft.

Zo is het leven: als een bloem die even bloeit en dan verwelkt. Jongeren, vrolijken, trotsen—zijn jullie

zo dwaas om te denken dat het aardse leven eeuwig duurt? Denk aan je einde en zoek die Vriend die
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bij je blijft in leven en in sterven: Jezus, de Redder van zondaars.

No. 8.—Sword and Trowel Tracts—6d. per 100, Post free 8 stamps.

Passmore & Alabaster, 23, Paternoster Row.
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