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ZO IEMAND DORST...

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs

5:6

En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand

dorst, die kome tot Mij en drinke’ (Joh. 7:37). Hier wordt alleen dorst genoemd. Er wordt niets

gezegd over wachten of voorbereiding. U hoeft aan geen enkele voorwaarde te voldoen om te

drinken. Zondige lippen mogen de stroom van goddelijke liefde aanraken. De lippen kunnen die

stroom niet vervuilen, maar zij zelf zullen erdoor gezuiverd worden. Jezus is de fontein van hoop.

Dierbare lezer, luister naar de liefdesstem van de dierbare Verlosser als Hij tot een ieder van ons

roept: ‘Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.’ Als de Heere zo bereid is om de zieken te

genezen en de armen te zegenen, mijn ziel, wees dan niet traag om naar Hem toe te gaan, opdat Hij

u zal toelachen. Als Hij zo graag geeft, wees dan niet beschroomd om te vragen. Sla ernstig acht op

Zijn woorden, opdat Jezus daardoor tot uw hart mag spreken. Ga naar Hem toe waar Hij gevonden

wordt, opdat u Zijn zegen mag verkrijgen. Als Hij aanwezig is om te genezen, zal Hij dan u niet

genezen? Maar ongetwijfeld is Hij ook nu aanwezig, want Hij richt Zich altijd tot harten die Zijn hulp

nodig hebben. En hebt u Hem niet nodig? O, Hij weet hoezeer u Hem nodig hebt! O, Zoon van

David, sla Uw oog op mij, zie de ellende waarin ik verkeer en genees Uw smekeling.
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