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ZO GROTE LIEFDE...

Eens, tijdens de Franse Revolutie, was een jongeman veroordeeld tot de guillotine en daarom

opgesloten in een van de gevangenissen. Velen hielden van hem, maar er was er één die bovenal van

hem hield. Hoe weten we dat? Het was zijn eigen vader en de liefde voor zijn zoon bleek uit het

volgende. Toen de lijst met veroordeelden werd voorgelezen, reageerde zijn vader op de

betreffende naam - beiden droegen precies dezelfde naam. De vader reed op die vreselijke kar naar

de executieplaats alwaar zijn hoofd onder de bijl rolde in plaats van dat van zijn zoon. Het was een

offer dat hij uit grote liefde bracht. Zie hier een beeld van Christus' liefde voor zondaars, want zo

stierf Jezus voor de goddelozen.
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