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ZINGEN

Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!

Psalm 147:1

Als je naar de kerk gaat, zing je meestal liederen om God te prijzen. Sommige kerken zingen

alleen psalmen. Andere kerken zingen liederen die op een scherm staan, en weer andere gebruiken

een liedboek. Hoe doet jouw kerk dat? En als er een liedboek is, welk boek gebruiken jullie dan?

Tegenwoordig bestaan er heel veel verschillende liedboeken. Stel je voor: je zit in de kerk en de

dominee zegt: “We zingen nu lied nummer 220.” Dat kun je makkelijk vinden. Maar in de tijd van de

bekende predikant Spurgeon was dat veel moeilijker. Zijn kerk gebruikte namelijk niet één, maar

twee liedboeken. Het eerste was “Dr. Rippon's Selection”, samengesteld door John Rippon, die wel

63 jaar voorganger was. Het tweede was “Psalms and Hymns van Dr. Watts”, met liederen van Isaac

Watts. Veel van zijn liederen worden vandaag de dag nog steeds gezongen! Misschien kom jij ze ook

wel eens tegen. Maar er was nóg een probleem. Het boek van Rippon had heel veel liederen, en dat

van Watts bestond uit drie delen. Dus als Spurgeon een lied aankondigde, vonden bezoekers vaak

niet het juiste boek of het juiste deel. Je kunt je voorstellen hoe mensen in de kerk snel bladerden,

nerveus werden en soms het zoeken gewoon maar opgaven. Daarom besloot Spurgeon zelf een

liedboek te maken. In 1866 kwam dit uit, met de eenvoudige naam: “Our Own Hymn-book” (“Ons

Eigen Liedboek”). Het bevatte meer dan duizend liederen, en maakte het veel makkelijker om het

juiste lied te vinden. Je kunt dit liedboek zelfs nu nog kopen! Wist je dat er in de Bijbel 150 psalmen

staan? Het eerste deel van Spurgeons liedboek had liederen die bij al die psalmen pasten. Soms zelfs

meer dan één per psalm. Psalm 119, de langste psalm met wel 176 verzen, had zelfs zeven liederen in

dit boek. Christenen eren en prijzen God door te zingen. Zoals in de Bijbel staat: “Het is immers

goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!” (Psalm 147:1).
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