
 

Zingen voor de Heere

Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en
mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. Jesaja 12:2

Let erop dat er niet staat: ‘de Heere geeft mij sterkte’, maar ‘de Heere is mijn Sterkte’! Hoe sterk is
een gelovige? Ik zeg het met eerbied: hij is zo sterk als God – ‘de Heere is mijn Sterkte.’ God, de
oneindige Jehova, oneindig in Zijn natuur, is onze Sterkte. Vervolgens is de Heere mijn Psalm, dat
wil zeggen: de Heere is Degene Die Psalmen geeft; Hij ademt de muziek in het hart van Zijn volk;
Hij is de Schepper van hun blijdschap. De Heere is tevens het onderwerp van hun Psalmen; zij
zingen van Hem en over alles wat Hij voor hen doet. De Heere is bovendien het voorwerp van hun
Psalmen; zij zingen voor de Heere. Hun lofprijzing is alleen voor Hem bedoeld. Zij maken geen
muziek voor menselijke oren, maar voor de Heere. ‘De Heere is mijn Psalm.’ Daarom behoor ik
altijd te zingen, en zelfs als ik het hoogste lied zing, dan nog schiet ik tekort. Dit lied verandert
nooit. Als ik uit het geloof leef, zing ik altijd hetzelfde lied, want ‘de Heere is mijn Psalm.’ Ons
lied aan God is God Zelf. Hij alleen kan onze hoogste vreugde tot uitdrukking brengen. O, God, U
bent mijn hoogste vreugde. Vader, Zoon en Heilige Geest, U bent mijn lofzang van eeuwige
blijdschap.
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