ZING IN PERIODE VAN ZORGEN

Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht? Job 35:10

De duivel kan geen zingen verdragen.’ Dat is de waarheid. Hij houdt niet van muziek. Zo was het in
de dagen van Saul. Een kwade geest was op hem. Maar toen David speelde op zijn harp, week de
kwade geest van hem. Dat is meestal zo. Als we kunnen zingen, kunnen we onze angsten verdrijven.
Zingen is het beste om ons vrij te houden van kwade gedachten. Houd je mond vol van gezangen en
je houdet je hart vol lofprijzingen. Blijf zingen, zolang als je kan. Je zult ontdekken, dat het een goede
methode is om je angsten te verdrijven. Zing ook in periode van zorgen, want God hoort graag Zijn
kinderen zingen in de nacht. Nooit houdt God zoveel van het zingen van Zijn kinderen, als wanneer
zij een lofserenade brengen onder Zijn ‘venster’, terwijl Hij Zijn Aangezicht voor hen verborgen heeft
en aan geen van hen verschijnt. Zij zijn allen in duisternis, maar ze komen onder Zijn ‘venster’ en
zingen daar. ‘O’, zegt God, ‘dat is waar geloof, dat hen lofzangen doet zingen als Ik niet aan hen
verschijn. Ik weet, dat er geloof in hen is, dat hen hun hart doet opheffen, zelfs wanneer Ik al Mijn
tere ontfermingen en al Mijn barmhartigheden van hen schijn weg te nemen.’ Zing dan, christen,
want zingen behaagt God. We lezen, dat de engelen in de hemel als taak hebben om te zingen.
Neemt u dezelfde taak op u? Want op geen betere wijze kunt u dank toebrengen aan de Almachtige

van Israél, Die neerziet van Zijn hoge troon om ons, arme zwakke schepselen van de dag, te bezien.
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