LIJT STERK

Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan de

mensen... Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Handelingen 5:29, 1 Korinthe 16:13

Soms bevond koning Saul zich onder de profeten en werd dan gemakkelijk een profeet; en
vervolgens bevond hij zich onder de waarzeggers. Soms was hij op de ene plaats en dan weer op de
andere en hij was in alles onoprecht. Hoevelen zijn er zo ook niet te vinden in iedere christelijke
vergadering, mensen die heel gemakkelijk te vormen zijn. Ze hebben een beminnenswaardige aard,
waarschijnlijk een nauw geweten, maar hun geweten is zo zwak dat het, als het maar even wordt
aangeraakt, al bezwijkt, zodat we bang worden dieper te graven. Zodra het gewond is, herstelt het
zich onmiddellijk. U kunt ze alle kanten opduwen en ze zijn zo rekbaar dat dit gemakkelijk lukt, maar
daar ze een zwak karakter hebben, keren ze al spoedig terug naar de plaats waar ze vandaan zijn
gekomen. Bid God dat Hij mannen zal zenden met een standvastig karakter, mannen die, als ze
weten dat iets goed is, niet zullen omkeren, eromheen draaien of zullen ophouden; mannen die
blijven volhouden, des temeer als ze met moeilijkheden of met vijanden te maken krijgen; die voor
hun Meester op zullen komen omdat ze worden tegengewerkt; die, hoe meer ze door het vuur
beproefd worden, des te vuriger worden; die, evenals de boog die gespannen wordt, hun pijlen met
grotere kracht zullen afschieten naarmate de pees meer gespannen wordt. Hoe groter het verzet

zal worden, hoe sterker zij zich zullen maken om de waarheid tegenover de dwaling te handhaven.
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