ZIJN WONDEN HEBBEN ONZE ZONDEN WEGGENOMEN

Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jesaja 53:

Pilatus leverde onze Heere over aan de lictoren! om Hem te laten geselen. Maar die Romeinse
gesel was geen gewone zweep, het was een verschrikkelijk martelwerktuig. Stel je voor: gemaakt
van ossenpezen, met scherpe stukjes bot ertussen geweven. Elke slag scheurde de huid open en
trok het vlees van het bot. Kun je je indenken wat dat betekend moet hebben? Onze Verlosser werd
vastgebonden aan een kolom en zo gegeseld. Hij had eerder slagen verdragen, maar deze geseling
was waarschijnlijk de zwaarste die Hij ooit heeft doorgemaakt. Sta hier even stil, mijn ziel... huil om
Zijn gekwelde lichaam. En jij, vriend, kun jij Hem aankijken zonder tranen? Daar staat Hij, vol liefde
voor jou. Zo rein als een lelie, en tegelijk zo rood als een roos, door het bloed dat uit Zijn wonden
vloeit. Bedenk dit: door Zijn striemen zijn wij genezen. Voel je niet in je hart dat zachte smelten van
verdriet én liefde? Als je ooit van Jezus hebt gehouden, dan voel je nu ongetwijfeld die warmte
opnieuw gloeien van binnen. Misschien zou je het liefst je kamer binnengaan om alleen te huilen.
Maar het dagelijks leven roept ons terug. Laten we daarom bidden dat Hij vandaag het beeld van
Zijn bloedende liefde diep in ons hart tekent. En wanneer de avond stil wordt, keren we weer tot
Hem terug. Dan mogen we dicht bij Hem zijn en beseffen hoe zwaar onze zonden Hem hebben

gekost.

Een lictor was een dienaar die de hoogste Romeinse ambtenaren vergezelde. Lictoren droegen fasces (roedenbundels

waarin een bijl zat), symbool van de rechtsmacht van de ambtenaren.
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