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ZIJN NAAM

Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Matthéüs 4:16a

Er is in Christus' Naam licht voor een verontrust zondaar. Welke is die? Jezus, Jezus, Zaligmaker. Ik

ben een ellendig, verloren zondaar, maar ik verblijd mij: want Jezus is gekomen om te zoeken en

zalig te maken wat verloren was. Mijn zonden verontrusten mij, maar Hij zal Zijn volk zaligmaken

van hun zonden. Satan kwelt mij, maar Hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Hij is

niet een Zaligmaker in naam alleen, maar een waarachtig Zaligmaker. Indien iemand een

bouwmeester genoemd wordt, verwachten wij dat hij bouwen zal; een koopman, zo verwachten wij

dat hij zal handelen. En daar Jezus een Zaligmaker is, zo zal Hij Zijn gezegend werk doen: Hij zal er

velen zaligmaken. Hierin is voorzeker veel hoop. Ziet gij in de Naam van de Zaligmaker de dageraad

niet? Voorzeker, Indien Hij komt om te behouden, en gij hebt de behoudenis nodig, zo past gij op

een gezegende wijze voor Hem. Een gevangene voor de rechtbank is verblijd iemand te ontmoeten

die van beroep advocaat is. Een schip buiten koers begroet de loods met vreugde. Een reiziger, in de

moerassen verdwaald, is verheugd een gids te vinden. En zo hoort de zondaar zich te verblijden

wanneer hij de Naam Zaligmaker hoort noemen.
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