ZIJN NAAM, STERKE GOD

Sterke God. Jesaja 9:5 Verder lezen: Hebreeén 2:10-18

Groot is de verborgenheid der godzaligheid, want de zinsnede waaruit de tekst is genomen zegt:
‘Want een Kind is ons geboren.' Een Kind! Wat kan een kind doen? Het loopt waggelend, het zet
bevende stappen - en het is een pasgeboren kind. Geboren! Een kind dat aan Zijn moeders borst
ligt, een Kind Dat gevoed wordt door een vrouw? Kan dat wonderen verrichten? Ja, zegt de profeet:
‘Want een Kind is ons geboren.' Maar dan wordt eraan toegevoegd: 'Een Zoon is ons gegeven.'
Christus werd niet alleen geboren, maar ook gegeven. Als mens is Hij als een Kind geboren, als God
is Hij als de Zoon gegeven. Hij komt naar beneden vanuit de hoogte, Hij is door God gegeven om
onze Zaligmaker te worden. Maar zie hier het wonder! 'En men noemt Zijn naam - de naam van dit
Kind - Wonderlijk, Raad, Sterke God.' Is dit Kind dan voor ons de sterke God? Zo ja, broeders, dan
staat buiten kijf dat de verborgenheid der godzaligheid werkelijk groot is! En toch, laten we de
kerkgeschiedenis eens doornemen en ontdekken of we niet ruimschoots bewijzen hebben om dit te
bevestigen. Dit geboren Kind, deze gegeven Zoon, kwam in de wereld om de zonde te bestrijden.
Meer dan dertig jaar lang moest hij vechten en worstelen tegen verzoekingen die groter in aantal en
verschrikkelijker waren dan mensen ze ooit gekend hadden. Adam viel toen een vrouw hem
verleidde, Eva viel toen een slang haar een vrucht aanbood, maar Christus, de tweede Adam, was
voor al de vurige pijlen van satan onkwetsbaar, ook al werd Hij in alle dingen verzocht zoals wij. Niet
één pijl uit de pijlkoker van de hel werd gespaard; ze werden allemaal op Hem afgeschoten. Iedere
pijl werd op Hem gericht met al de macht van de schutters van satan, en dat is niet weinig! Toch

bleef Hij als meer dan Overwinnaar staande, zonder zonde of besmetting daarvan.
Ter overdenking

Op de morgen van zijn vijffentwintigste verjaardag, verheugde Spurgeon zich over de geboortedag
van zijn grote oudste Broeder, de Heere Jezus Christus, God, geboren uit een vrouw, gegeven in de
gelijkheid van het zondige vlees zodat God onze zonden in het vlees kon veroordelen (Gal. 4:4; Rom.
8:3). Wat een toepasselijke verjaardagsoverdenking, als we bedenken hoe Christus zich aan ons

gelijkmaakte zodat wij aan Hem konden worden gelijkgemaakt!
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