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ZIJN LIEFDE IS GROTER!

Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig

maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is,

Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van

Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Romeinen 8:33-35

Zijn we in de afgelopen week in een staat van grof ongeloof terechtgekomen? Hebben we harde

gedachten gehad over God? Heeft een zonde onze gemeenschap met onze Heiland verbroken? Is

ons hart nu koud en hebben we geen geestelijke emoties meer? Voelen we ons nogal onwaardig om

dichter bij Hem te komen die ons met zo'n grote liefde heeft liefgehad? Wees niet wanhopig. De

God van alle geduld zal u niet in de steek laten. De liefde die onze Heere Jezus Christus voor Zijn

volk heeft, is zo groot dat Hij aan hun overtreding, ongerechtigheid en zonde voorbijgaat. Nee, er is

geen boosheid van Zijn kant om u van uw Heere te scheiden. Wilt u niet graag naar Hem toe komen,

aangezien Hij zo genadig tot u komt? Denk geen moment dat Hij zal fronsen en u zal afstoten. Hij zal

u niet herinneren aan uw koude gebeden, uw verwaarloosde boekenkast, uw ongelezen Bijbel, noch

zal Hij u berispen voor het verliezen van gelegenheden van gemeenschap; maar Hij zal u genadig

ontvangen en u vrijelijk liefhebben en u geven wat u op dit moment nodig hebt.
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