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ZIJN HEMELS KONINKRIJK

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Zijn hemels koninkrijk. 2Timotheus 4:18

Daarginds in de stad van de grote Koning is een plaats van werkzaamheid. De verlosten dienen hem
dag en nacht in zijn tempel. Nimmer staken zij het volbrengen van hunner Konings wensen. Zij
"rusten" altijd, voor zover het de ontheffing van lasten en van zorgen geldt, maar nimmer rusten zij
uit traagheid of uit werkeloosheid. Het gouden Jeruzalem is de verenigingsplaats van het gehele
volk van God. Met Abraham, Izak en Jakob zullen wij eeuwig gemeenschap oefenen. Wij zullen
heilige samenspraken genieten met het voortreffelijk leger van de uitverkorene, welke gericht
uitoefenen met Hem, die hen door zijn liefdevolle en machtigen arm veilig thuis gebracht heeft. Wij
zullen geen solo’s zingen, maar met koorgezang zullen wij onze Koning prijzen. De hemel is het oord
van de verwezenlijkte overwinning. Gelovige, zo vaak gij een zege behaald hebt over uw
begeerlijkheden, zo vaak gij na felle strijd een hevige verleiding hebt gedood, alsdan geniet gij in dat
uur een voorsmaak van de vreugde, die u voorbereid is, wanneer de Heere spoedig de satan onder
uw voeten vertreden zal, en gij u meer dan overwinnaar zult zien door Hem, die u liefgehad heeft.
Het Paradijs is een plaats van zekerheid. Wanneer gij die volle zekerheid van het geloof geniet, dan
bezit gij het onderpand van die heerlijke vastheid, die de uw wezen zal, wanneer gij een verheerlijkt
inwoner van het hemels Jeruzalem wezen zult. O! mijn heerlijk vaderhuis, Jeruzalem, gij veilige
haven van mijn ziel! Dank wordt reeds nu Hem toegebracht, Wiens liefde mij naar U leerde
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verlangen; volmaakte dank zal ik U in eeuwigheid brengen, wanneer ik U bezitten zal. ‘k Heb de eedle
druif geproefd, En voel mijn borst ontgloeien Van heimwee naar des Heeren hof, Waar al de trossen
groeien. Want mijn vermoeide ziel Wenst eeuwig zich te laven Aan ‘t levengevend druivenbloed: Die
kostbaarste aller gaven.
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