ZIJN ARMOEDE, ONZE RIJKDOM

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl

Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. 2 Korinthe 8:9

De Heere Jezus Christus was van eeuwigheid rijk, glorieus en hoog verheven. Maar hoewel Hij
rijk was, werd Hij omwille van jou arm. Het was onmogelijk dat jouw Goddelijke Heere gemeenschap
met jou kon hebben, zonder dat Hij jou deelgenoot maakte van Zijn overvloedige rijkdom, en arm
werd om jou rijk te maken. Als Hij op Zijn troon van heerlijkheid was gebleven, en jij in de chaos van
de zondeval was achtergebleven zonder Zijn verlossing te ontvangen, dan zou ware gemeenschap
voor beiden onmogelijk zijn geweest. Als gevolg van de zondeval en zonder het genadeverbond is
het voor jou niet mogelijk omgang met God te hebben. Om dat mogelijk te maken, gaf de rijke
Verlosser Zijn rijkdom weg aan Zijn arme familie, en schonk de rechtvaardige Zaligmaker Zijn
volmaaktheid aan Zijn zondige kinderen, zodat jij, als arm en schuldig schepsel, steeds weer genade
uit Zijn overvloed ontvangt. Zo daalt de Ene neer uit de hemel, terwijl de ander opstijgt uit het
diepste dal, zodat jullie elkaar kunnen omarmen in een echte en warme gemeenschap. Jezus zal jou
kleden met Zijn eigen kleding, want anders kan Hij je niet meenemen naar Zijn prachtige paleis. Hij
wast je met Zijn eigen bloed, omdat je anders te verontreinigd bent om dichtbij Hem te komen. O
gelovige, dat is pas echte liefde! De Heere Jezus werd “arm” voor jou, zodat Hij jou kan verheffen en

verenigen met Zichzelf.
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