LIE OP JEZUS

Zie, de Mens! Johannes 19:5

A.ls er €én plek is waar Jezus jou vreugde en troost kan bieden, dan is het precies daar waar Hij
het diepste verdriet heeft ervaren. Kom en kijk naar deze Man in de hof van Getsemane. Zie Zijn
hart, zo vol liefde dat Hij het nauwelijks kan bedwingen. Kijk naar het met bloed vermengde zweet
dat uit elke porie van Zijn lichaam druppelt en op de grond valt. Zie hoe ze de spijkers in Zijn handen
en voeten slaan. Kijk omhoog en aanschouw het trieste beeld van je lijldende Heere. Let op de rode
druppels op Zijn doornenkroon. Zie Hem wanneer al Zijn botten ontwricht zijn en Hij als water
uitgestort wordt, neergelegd in het stof van de dood. God heeft Hem verlaten en de hel sluit zich
om Hem heen. Kijk goed en vraag jezelf af: is er ooit zoveel verdriet geweest als het verdriet dat Hij
heeft doorstaan? Blijf op Hem zien, want als er geen troost is in de gekruisigde Christus, is er
nergens op aarde of in de hemel vreugde te vinden. Als er in het offer van Zijn bloed geen hoop
schuilt, zal Gods rechterhand voor altijd zonder vreugde zijn. Je hoeft maar iets langer aan het kruis
te blijven om minder te worstelen met je twijfels en pijn. Zie naar Zijn verdriet en je zult je schamen
om je eigen verdriet te noemen. Kijk naar Zijn wonden en vind genezing voor je eigen wonden. Wil je
het leven waardig leiden, denk dan na over Zijn dood. Wil je opstaan tot waardigheid, overdenk dan

Zijn vernedering en verdriet.
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