ZIE OP DE ONZIENLUKE!

Zie op Hem, Die je niet kunt aanschouwen! Hef je ogen op naar de hemel en zie Hem, Die de hemel
als een tent heeft uitgestrekt om in te wonen, en met een gouden naald, het sterrentapijt, dat
schittert in de duisternis, heeft geweven. Aanschouw Hem, Die de aarde heeft uitgespreid en de
mens er op heeft geschapen. Hij is almachtig, eeuwig, in Zichzelf bestaand, onveranderlijk! Wilt je
Hem niet eren? Hij is goed, Hij is liefdevol, Hij is vriendelijk, Hij is genadig! Zie de overvloedige
daden van Zijn voorzienigheid, zie de volheid van Zijn genade! Zul je Jehova niet liethebben, omdat

Hij Jehova is?
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