LIE OP CHRISTUS

Vanaf het kruis van Golgotha, waar de barmhartigheid uit de bloedende handen van Jezus drupt; uit
de hof van Getsemane komt de oproep: "Ziet op Mij en wordt behouden, alle einden der aarde". Van
Golgotha's heuveltop, waar Jezus uitroept, "Het is volbracht" hoor ik een roepen, "Zie op Mij, en
word behouden." Maar vanuit onze ziel komt er een schreeuw, "Nee, zie op jezelf!" Ach, zie op jezelf,
en je zult verloren gaan. Zolang je op jezelf ziet is er geen hoop voor je. Zie niet op wat jij bent of

hebt, maar zie op God en Christus, dat alleen kan je redden.
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