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ZIE, HET LAM GODS

Zie, het Lam Gods. Johannes 1:29

Jezus Christus, Gods Zoon, is op aarde gekomen en is in de plaats, staat en toestand geweest van

allen die in Hem geloven. God heeft Hem als de vervangende offerande aangenomen voor allen die

hun vertrouwen op Hem stellen. Onder de Joodse wet doodde men het lam opdat de mens niet ter

dood gebracht zou worden. Op dezelfde manier heeft Jezus Christus, onze Heere en Zaligmaker,

door kruisiging de smarten van de dood en de nog zwaardere ondraaglijke pijn van Gods toorn

ondergaan, opdat wij de smarten der hel en de eeuwige toorn als gevolg van de zonde niet zouden

lijden. Er was onder de hemel geen andere weg tot de zaligheid dan deze. God kan van Zijn

gerechtigheid niets afdoen, en Hij wil de schuldige geenszins onschuldig houden. Maar Hij heeft de

gehele straf, het gevolg van de zonde, op Christus gelegd, en Hem getroffen alsof Hij de werkelijke

overtreder was. En nu, terwijl Hij Zich omwendt naar u, zegt Hij u dat als u uw vertrouwen op Jezus

stelt, Hij u de verdiensten van Zijn verheven, verzoenende offerande zal toerekenen, en dat u voor

eeuwig in heerlijkheid zult leven — omdat Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Als iemand van u

zou willen dat de zonden vergeven worden en hij zo de vrede met God zou genieten, dan moet hij

door het geloof zien op het offer dat op Golgotha werd gebracht. Houd het oog van uw geloof vast

daarop gericht, en vroeg of laat zult u zeker de zegeningen van de vrede ontvangen in uw ziel.
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