GODS IS GETROUW

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. 1 Thessalonicenzen 5:24

De hemel is een plek waar we nooit meer zullen zondigen. Daar is geen enkele verleider meer
die ons probeert te laten struikelen. In de hemel vinden de kwaadwilligen geen kans meer om te
plagen, en de vermoeiden komen eindelijk tot rust. Het is een “onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkbare erfenis” Het is een land van volmaakte heiligheid en daardoor van volledige
veiligheid. Toch mogen wij als gelovigen hier op aarde al iets proeven van die hemelse zekerheid.
Gods Woord zegt dat een ieder die met het Lam verenigt is, veilig is; dat alle rechtvaardigen hun
weg zullen blijven volgen; en dat wie zijn ziel aan Christus toevertrouwt, Hem zal ervaren als een
trouwe en onveranderlijke Beschermer. Op basis van deze belofte mogen wij ons hier op aarde al
veilig voelen. Het is nog niet die volkomen veiligheid waardoor we nooit meer zullen zondigen, maar
het is wel een diep vertrouwen dat voortkomt uit Jezus’ vaste belofte: dat niemand die in Hem
gelooft ooit verloren zal gaan, maar altijd bij Hem zal zijn, waar Hij ook is. Sta vaker stil en verheug je
meer in de leer van de volharding der heiligen om zo de trouw van onze God te eren en het heilige
vertrouwen in Hem te behouden. Zie Hem als trouw en betrouwbaar, vastbesloten en toegewijd om
jou, de zwakste in de familie, samen met het gehele uitverkoren volk, veilig voor Gods troon te
brengen. Wanneer jij met onwankelbaar vertrouwen gelooft dat “Hij die jou roept ook getrouw is, en

het ook zal doen,” zul je de vreugde ervaren die ook de heiligen in de hemel nu ten volle beleven.
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