ZEGEN VOOR DE GEZEGENDEN

Zeg de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan. Jesaja 3:10

Van het begin tot het einde van het jaar, vanaf het moment dat de avondschemering neerdaalt
tot de dagster aan de hemel verschijnt, gaat het goed met de rechtvaardigen — ongeacht wat er
gebeurt en onder welke omstandigheden dan ook. Het gaat zo goed met hen dat we ons nauwelijks
kunnen voorstellen dat het nog beter kan. Ze worden goed gevoed, omdat ze zich voeden met het
vlees en bloed van Jezus. Ze zijn goed gekleed, want ze dragen de gerechtigheid van Christus
toegerekend. Ze zijn goed gehuisvest, omdat ze bij God wonen. Ze zijn goed getrouwd, omdat hun
ziel verbonden is in het heilige huwelijk met Christus. Ze zijn goed voorzien, want de Heer is hun
Herder. En ze zijn rijk gezegend, omdat de hemel hun erfdeel is. Met andere woorden, het gaat de
rechtvaardigen goed - en dat is geen loze wens, maar een goddelijke waarheid. De mond van God
zelf spreekt deze troostende zekerheid uit. Lieve vrienden, als God zegt dat alles goed is, dan mag
de hele wereld vol tegenstand zijn en mogen tienduizend duivels roepen dat het slecht is; wij lachen
hen allen uit. Gezegend zij God voor dat geloof dat ons helpt te vertrouwen op Hem, ook als alles
om ons heen anders lijkt te zeggen. Het Woord zegt het duidelijk: het gaat altijd goed met jou,
rechtvaardige. Dus als je het even niet kunt zien, laat dan niet je gevoel, maar Gods Woord je steun
en houvast zijn. Geloof het op Goddelijk gezag, met meer vertrouwen dan je eigen ogen of emoties.
Wie God zegent, is werkelijk gezegend, en wat Hij zegt is de meest zekere en vaste waarheid die er

is.
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