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ZE ZIJN HIER ALLEMAAL!

Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de

veelvuldige wijsheid Gods; Efeze 3:10

Laat de engel in de hemel zelf even aan het woord. “Hier,” zegt hij, “zie ik mensen van alle volken,

geslachten en talen, van Groot—Brittanië tot Japan, van het bevroren noorden tot het brandende

gebied onder de evenaar. Ik zie hier zielen van alle leeftijden, kindjes die weggerukt zijn uit de

baarmoeder of van de borst en geesten die verlamd waren. Hier zie ik mensen uit alle periodes, van

Adam en Abel tot de mensen die leefden toen de Zoon van God op aarde kwam. Ik zie ze hier uit alle

klassen. Er is hier iemand die koning was en iemand anders die als galeislaaf aan de roeispanen trok.

Ik zie hier een grote handelaar die zijn rijkdom niet dierbaar achtte, naast hem staat een arme man

die rijk was in het geloof en erfgenaam van het Koninkrijk. Ik zie hier Magdalena en Saulus van

Tarsus, bekeerde zondaren van alle soorten en heiligen in al hun verscheidenheid. Ik zie hier

heiligen die geduld toonden op een langdurig ziekbed, heiligen die met heilige vrijmoedigheid

overwonnen in de rode vlammen, heiligen die ronddwaalden in schapenvachten en geitenvachten,

verlaten, verdrukt, gekweld, voor wie de wereld geen waarde had.  Ik zie hier de monnik die de

wereld deed beven en degene die zout in de stroom van het onderwijs strooide zodat het gezond en

zuiver werd. Ik zie hier de man die tegen miljoenen gepreekt heeft, die tienduizenden zielen tot

Christus bracht en ik zie hier de eenvoudige arbeider die wist dat deze Bijbel waar was. Ze zijn hier

allemaal!”
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