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ZALIG ZIJN DE VREEDZAMEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Mattheus 5:9

Dit is de zevende van de zaligsprekingen: en zeven was het volmaakte getal bij de Joden. Het kan

zijn, dat de Heiland de vreedzame als de zevende op de lijst plaatste, omdat hij het naast bijkomt aan

het beeld van de volmaakten mens in Christus Jezus. Hij, die volkomen zaligheid wilde bezitten,

voor zover die op aarde kan genoten worden, moet tot deze zevende zaligspreking geraken, en een

vreedzame worden. Er ligt ook een betekenis in de plaatsing van dit woord. Het vers, dat

voorafgaat, spreekt van de zaligheid "van de reinen van harte, want zij zullen God zien". Verstaan wij

wel, dat wij eerst rein van hart moeten worden en dan vreedzaam. Onze vredelievendheid moet

nooit overeenstemming met de zonde, of toelaten van het kwade worden. Als een rots moeten wij

vaststaan tegen alles, wat tegen God en Zijn heiligheid strijdt; slechts dan, wanneer de reinheid in

ons hart een bevestigde zaak is, mogen wij overgaan tot vreedzaamheid. Niet minder schijnt het

volgende vers daar met opzet geplaatst te zijn. Hoe vreedzaam wij mogen zijn, in deze wereld zullen

wij toch verkeerd beoordeeld en verkeerd verstaan worden; en geen wonder, want zelfs de

Vredevorst bracht, juist door Zijn vreedzaamheid, vuur     op de aarde. Hij zelf, hoewel hij de mensen

liefhad en geen kwaad deed, werd veracht en verworpen door de mensen, een man van smarten en

verzocht in droefheid. Opdat dus niet de vreedzamen verwonderd zouden zijn, wanneer zij vijanden

ontmoeten, wordt erin het volgende vers bijgevoegd: "Zalig zijn die vervolgd worden om der

gerechtigheid wil, want van hun is het koninkrijk der hemelen." Dus worden niet alleen de

vreedzamen zalig genoemd, maar bovendien overladen met zegeningen. Heere, geef ons genade, tot

deze zevende zaligspreking op te klimmen! Reinig onze harten, dat wij eerst rein en voorts

vreedzaam worden, en versterk ons, dat onze vreedzaamheid ons niet tot lafhartigheid en wanhoop

voert, wanneer wij vervolgd worden om Uwentwil.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


