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ZALIG ZIJN DE VREDESTICHTERS

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Mattheüs 5:9

Dit is de zevende van de zaligsprekingen, en bij de Hebreeën stond het getal zeven symbool voor

volmaaktheid. Misschien heeft de Heiland juist de vredestichter als zevende genoemd, omdat die zo

dicht aansluit bij het beeld van de volmaakte mens in Christus Jezus. Wil je echt volmaakt gelukkig

zijn, voor zover dat op aarde mogelijk is? Word dan een vredestichter. In het vers ervoor staat:

“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Jezus laat daarmee duidelijk zien dat de

volgorde belangrijk is: eerst rein van hart, dán vredestichter. Want echte vredelievendheid betekent

nooit dat je de zonde door de vingers ziet of het kwaad verdraagt. Integendeel, het vraagt dat je je

verzet tegen alles wat ingaat tegen Gods heiligheid. Alleen een hart dat gezuiverd is, kan vrede

brengen die echt en blijvend is. Ook het vers dat erop volgt, staat daar heel bewust. Hoe oprecht je

ook vrede zoekt, er zullen momenten zijn dat je verkeerd begrepen of zelfs tegengewerkt wordt.

Dat is geen reden om verrast te zijn, want zelfs Jezus, de Vredevorst, bracht door Zijn vrede ook

verdeeldheid in deze wereld. Hij, die enkel liefde gaf en niemand kwaad deed, werd toch “veracht en

verworpen door de mensen, een man van smarten, vertrouwd met verdriet.” Juist om te voorkomen

dat jij als vredestichter ontmoedigd zou raken, voegde Jezus er meteen aan toe: “Zalig zijn zij die

vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” Zie je

hoe rijk dit is? Jezus verklaart de vredestichters niet alleen zalig, Hij omringt hen ook met extra

zegeningen. Want vrede brengen is Hem volgen, en dat gaat nooit zonder strijd – maar het eindigt

wel altijd in eeuwige vreugde.
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