HET ZAL NIET LANG DUREN

Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt. Jakobus 5: 8

Het laatste woord in de lied der liefde is: "Kom haastelijk, mijn liefste," en onder de laatste woorden
van Openbaringen lezen we: "De Geest en de Bruid zeggen, Kom"; Waarop de hemelse Bruidegom
antwoordt: "Ja, ik kom haastiglijk." De liefde verlangt naar de glorieuze verschijning van de Heere en
geniet van deze lieve belofte: 'De komst van HEERE komt dichtbij.' Deze gedachten zal ons
ondersteunen in de toekomst. We kijken er door dit venster met hoop naar uit. Dit heilige 'venster
van agaat*' laat een stroom van licht schijnen op de toekomst en het stelt ons in staat tot
onmiddellijke arbeid, of tot lijden. Zijn we vermoeid? Dan fluistert de nabijheid van onze vreugde dat
we geduld moeten hebben. Worden we bezorgd omdat we de oogst van ons uitgestrooide zaad niet
zien? Weer roept deze heerlijke waarheid naar ons, "wees geduldig". Maken onze toegenomen
verleidingen ons aan het wankelen? Dan zegt deze tekst ons met zekerheid dat de HEERE snel zal
komen: "Versterkt uw harten." Wees vastberaden, wees bestendig, wees constant, "vast,
onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des HEEREN." Binnenkort hoor je de zilveren
trompet die de komst van je Koning aankondigt. Wees in het minst niet bang. Verdedig het fort,

want Hij komt; Ja, Hij zal misschien op deze dag verschijnen.
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