Zakkenroller

Zij horen uw woorden, maar zj handelen er niet naar... Ezechid 33:1

De Metropolitan Tabernacle was een heel groot gebouw, en voorin was een groot platform in plaats
van een preekstoel. Als Spurgeon preekte, zaten de diakenen meestal achter hem. Op een zondag
was hij aan het preken, toen hij plotseling iets deed wat misschien niet iedereen opviel. Hedl kort,
slechts een paar seconden, zel hij iets heel zachtjes tegen de diakenen. De rest van de aanwezigen
hoorden niet wat hij zei. En vervolgens ging hij verder met zijn preek. Maar ik kan je vertellen wat
hij zei. Hij zei: “Zakkenroller! In de kerkbank van mevrouw Zo-en-zo!” Meer niet! Het volgende
was gebeurd. In het midden van zijn preek, in aanwezigheid van duizenden mensen, had Spurgeon
gezien dat er man aan het zakkenrollen was — dat wil zeggen, van iemand aan het stelen was! Twee
van de diakenen verlieten direct en in alle stilte hun plaats en gingen de trap af achter het podium.
Zij verlieten de kerk door de achterdeur en liepen rond het gebouw naar de voorzijde, waar een
politieagent dienst had. Zij vertelden wat Spurgeon had gezien, en gingen toen alle drie de kerk
binnen, liepen naar de kerkbank die Spurgeon had aangewezen, en arresteerden de zakkenroller!

Wist je dat predikanten zien wat er in de kerk gebeurt? Ze kunnen zien of mensen de bijbellezing
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volgen, of ze geinteresseerd zijn in wat er gezegd wordt, of ze opletten! Het is zeer ontmoedigend
voor een prediker as hij voelt dat zijn gemeente geen echte belangstelling heeft voor Gods
boodschap. Aan de andere kant zal hij bemoedigd worden as hij ziet dat de mensen graag luisteren
en enthousiast zijn om meer over de Heere Jezus te weten te komen. Belangrijker dan dat de
predikant je ziet, is het feit dat God Zelf je ziet. Hij ziet je natuurlijk altijd, waar je ook bent. Hij
Ziet je dsje naar de kerk of de zondagsschool gaat, en of je geinteresseerd bent in wat Hij je door
Zijn Woord te zeggen heeft.

Ezechiél was een dominee en profeet die het heel moeilijk had. Hij moest preken voor mensen die
Gods boodschap niet wilden horen. Bijna aan het begin van zijn profetische bediening
waarschuwde de Heere hem dat hij werd uitgestuurd naar een opstandig volk, maar Ezechiél bleef
trouw ondanks de vele problemen waarmee hij werd geconfronteerd. Later zei God tegen hem: En
Zij komen naar u toe als een toestroom van volk, en gaan voor u zitten als Mijn volk. Zij horen uw
woorden, maar zj handelen er niet naar, want zij nemen liefdevolle woorden in hun

mond, maar hun hart volgt hun winstbejag. Ezechiél 33:1

Daar zaten ze, en luisterden naar de profeet, en misschien zeiden ze nade preek wel: ” Dank u,
meneer Ezechiél, voor uw preek van vanmorgen! Het was prachtig!” Ze luisterden, maar ze
gehoorzaamden niet. Ze spraken wel mooie woorden, maar van binnen waren ze opstandig. En
omdat hij hen kende, en hij zijn gemeente rondkeek, moet Ezechiél wel erg bedroefd zijn
geweest! Ik hoop dat jij een goede leerling bent van hen die jou Gods waarheid leren, en bovenal
dat jij de Heere Die zo goed voor jou is geweest gelukkig maakt!

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.

X FacebookWhatsA pp

2/2


http://www.tcpdf.org

