WORSTELEN ALS JACOB

Als we zegeningen zouden ontvangen zonder er om te vragen, zouden we ze als gewone dingen
beschouwen; maar het gebed maakt de gewone steentjes van Gods tijdelijke gaven kostbaarder dan
diamanten; en het geestelijke gebed slijpt de diamant, en laat hem meer glinsteren. Wanneer je
worstelt, zoals Jakob met de engel, en bijna wordt neergeworpen, vraag dan aan de Heilige Geest
om je sterker te maken. Denk er eens over na hoe de Heilige Geest het wiel van het gebed is. Het
gebed kan de strijdwagen zijn, het verlangen kan het te voorschijn halen, maar de Geest is het wiel

waardoor het zich beweegt.
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