WORD GESTERKT IN DE GENADE

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 2 Tim. 2 vers 1

Christus heeft eindeloze genade in Zich, maar Hij houdt deze genade niet voor Zichzelf. Zoals een
waterbak zich leegt via allerlei pijpen, zo stort Christus Zijn genade over Zijn volk uit. ‘Uit Zijn
volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.” Het lijkt wel of Hij de genade alleen
maar bezit om haar aan ons uit te delen. Hij is als een altijd stromende fontein, maar Hij stroomt
alleen maar om lege kruiken te vullen en om de dorst van zoekende zielen te lessen. Hij draagt de
heerlijkste vruchten, zoals een boom, maar deze vruchten zijn er niet om aan de takken te blijven
hangen, maar om verzameld te worden door hen die ze nodig hebben. De genade, of het nu
reinigende, bewarende, versterkende, verlichtende, verlevendigende of herstellende genade is,
ontvangen wij van Hem zonder geld en zonder prijs. Het bloed van ons lichaam stroomt uit ons hart,
maar hoort bij elk lichaamsdeel. Christus is het Hoofd waarop de olie het eerst werd uitgestort,
maar dezelfde olie stroomt tot aan de zomen van Zijn kleding, en de eenvoudigste gelovigen zijn
gezalfd met dezelfde olie. De stam van een boom wordt in leven gehouden door hetzelfde sap als
wat door de takken stroomt. Door elke dag te leven van de genade van de Heere Jezus, zullen we
steeds opnieuw de gemeenschap met Hem ervaren. Dat zal ons oneindig veel vreugde geven. Laten
we dagelijks gebruik maken van onze rijkdom en steeds naar onze Verbondsgod gaan, om van Hem
de vervulling van al onze behoeften te verwachten. Laten wij dit met evenveel vrijmoedigheid doen

als waarmee wij geld uit onze eigen portemonnee gebruiken.
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