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WONDERSCHOON

Het is volbracht. Johannes 19:30

Nu is het zover, dat het Hem Zijn leven zal kosten, en als Hij Zijn leven geeft om het werk van de

gehoorzaamheid aan Zijn Vader en van onze verlossing te volbrengen, zegt Hij: „Het is volbracht”.

Het was een wonderschoon werk, zelfs het bedenken ervan. Slechts een oneindige liefde kon eraan

denken om zulk een plan te beramen. Het is een wonderschoon werk om er zo lang mee voort te

gaan, slechts een eindeloos geduld zou het kunnen voortzetten.

Nu het Hemzelf als offer eist, en het opgeven van zijn aardse leven, wilde en kon slechts een

goddelijke Zaligmaker, waarachtig God uit waarachtig God, het voltooien, door de laatste adem

uitte blazen. Welk een werk is dat geweest! Toch werd het volbracht, terwijl u en ik een hele hoop

kleinigheden hebben liggen die wij nooit hebben afgemaakt. Wij zijn begonnen met iets voor Jezus

te doen, dat Hem een weinig eer en glorie zou toebrengen, maar wij hebben het nooit volbracht

Wij waren van plan, Jezus te verheerlijken; hebben niet sommigen van u heel veel goede

voornemens gehad? Toch Is er nooit iets van terechtgekomen. Maar het werk van Christus, dat

Hem hart en ziel, lichaam en geest kostte, dat Hem alles kostte, zelfs tot Zijn dood aan het kruis toe

– Hij zette dat alles door, totdat het was voltooid en Hij kon zeggen: „Het is volbracht”.
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