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WONDERLUIKE VEILIGHEID

Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren,
zif zullen u niet overstromen, wanneer gij door het vuur zult gaan,
zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Jesaja 432

Een brug is er niet, wij moeten door het water gaan en de sterke stroom van de rivieren voelen. Maar
dat God in de vloed bij ons is, dat is meer waard dan alles. Wij moeten beproefd worden, maar wij
zullen triomferen, want de Heere Zelf zal bij ons zijn. Hij is machtiger dan vele wateren. De smarten
van het leven kunnen tot grote hoogte opklimmen, maar de Heere is bij Zijn kinderen in alle moeiten
en gevaren. Er kunnen dingen in het leven zijn die als een brandende, vurige oven zijn. Maar wat dan
nog? Wij zullen door het vuur wandelen. Omdat God bij ons is, zullen wij niet verbranden. O, die
wonderlijke veiligheid van de in de hemel geboren en voor de hemel bestemde pelgrim! De
watervloeden kunnen hem niet verdrinken, het vuur kan hem niet verbranden. Gods aanwezigheid is
de bescherming van al Zijn heiligen voor alle gevaren. Als we ons in het geloof aan Hem vertrouwen,

vindt onze ziel rust.
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