
 

Wonder

En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En ziet, het voorhangsel van de
tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Mattheüs27:50 en 51a.

Het sterven van onze Heere Jezus Christus werd op een gepaste wijze omgeven door wonderen.
Toch is het zelf een zo veel groter wonder dan alle andere, dat het die overtreft, als de zon de
planeten, die haar omringen, in glans te boven gaat. Het schijnt heel natuurlijk dat de aarde beefde,
dat graven werden geopend, en dat het voorhangsel van de tempel scheurde, toen Hij, Die alleen
onsterfelijkheid heeft, de geest gaf. Hoe meer ge over de dood van de Zoon van God denkt, des te
meer zult ge erover verbaasd staan.

Evenzeer als een wonder een gewone gebeurtenis overtreft, zo gaat ook dit wonder der wonderen
alle machtige wonderen te boven. Dat de goddelijke Heere, en dat nog wel gehuld in sterfelijk
vlees, neerdaalde om zich te onderwerpen aan de macht van de dood, zodat Hij zijn hoofd boog aan
het kruis en toestond dat Hij in het graf werd gelegd, is het grootste onder de mysteries. Het sterven
van Jezus is het wonder van tijd en eeuwigheid, dat, evenals de staf van Aaron al de vorige
verslond, alle kleinere wonderen in zich opneemt.
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