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WIND EN STORM ZIJN NODIG

Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Heere. Psalm 34:20

Het geloof geeft hier beneden blijdschap en eenmaal zaligheid boven. Dat is zeker waar, maar de
ervaring leert maar al te duidelijk dat er ook dagen van duisternis zijn. Het pad van de christen is niet
altijd helder verlicht en zonovergoten. Een christen kent ook tijden van duisternis en storm. Soms is
de lucht ineens bewolkt. In plaats van het land Gosen is er dan de woestijn. In plaats van zoete
wateren is er dan bitter water. Gods kinderen moeten soms drinken uit een bittere bron en hun kruis
dragen. Er is niet één christen geweest die alleen maar voorspoed had. Er is niet één gelovige
geweest die nooit zijn harp aan de wilgen heeft moeten hangen. Denk eraan: we hebben wind en
storm nodig om ons geloof te oefenen, om de verdorde takken van ons zelfvertrouwen af te breken.
Zo zullen we vaster en steviger wortelen in Christus. En al zien we dan niet altijd de wolk en
vuurkolom, toch weten we dat God met ons is en dat wij door Zijn macht omgeven worden.



Het Spurgeon Archief

Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken
Pagina: 2

© Het Spurgeon Archief | Anno Domini 2024

Pagina: 2


