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WIJSHEID EN VERTROUWEN

Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig

is hij. Spreuken 16:20

Wijsheid is de ware kracht van de mens. Met haar hulp kan hij zijn doelen op de beste manier

bereiken. Wie verstandig leeft, ervaart het meeste vreugde en vindt een verheven taak die past bij

zijn talenten. Zo ontdekt hij het goede in de ruimste betekenis van het woord. Wijsheid is het

kompas waarmee de mens door de onbegaanbare wildernis van het leven navigeert; zonder haar is

hij als een verlaten schip, overgeleverd aan de grillen van wind en golven. Een mens voorzichtig zijn

in deze wereld. Zonder wijsheid zal hij het goede niet vinden, maar wordt hij bedrogen en raakt hij

in veel ellende. Wie zich echter laat onderwijzen door de Grote Leraar en Zijn weg volgt, zal zelfs in

deze donkere wereld het goede ontdekken. Maar waar is die wijsheid te vinden? Velen hebben

ernaar verlangd, maar zij hebben haar niet ontvangen. Waar kunnen wij haar leren? Luister naar de

stem van de Heere: Hij heeft het geheim bekendgemaakt en de mensenkinderen geopenbaard. Hij

heeft laten zien waar ware wijsheid te vinden is. In de Schrift staat: “Die op den HEERE vertrouwt, is

welgelukzalig.” De weg van wijsheid is eenvoudig en duidelijk: vertrouw op de Heere. Hij is het

zekere Kompas dat ons door de doolhoven van het leven leidt. Wie Hem volgt, vindt ware vreugde

en eeuwig geluk. Wie zijn vertrouwen op de Heere stelt, ontvangt wijsheid van Boven: gezegend is

hij nu, en nog rijker gezegend zal hij zijn in de hemel. Heere, leer mij de wijsheid van het geloof.
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