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WIJSHEID DOOR ERVARING

De meest grote waarheden van God moeten worden geleerd door zorgen; Ze moeten in ons worden

gebrand met het hete ijzer van de beproeving, anders zullen we ze niet echt aannemen. Geen mens

is bekwaam om te oordelen in de zaken van het Koninkrijk, totdat hij of zij is beproefd; Want er zijn

veel dingen te leren in de diepte die we nooit zullen leren in de hoogten. Een mens zal het beste

voldoen aan de wensen van Gods kinderen als het die wensen zelf heeft gehad; Niemand anders kan

Gods Israël het beste troosten als diegene die deze troost zelf nodig heeft gehad; Niemand kan

beter preken over de verlossing als diegene die zijn eigen behoefte daaraan heeft gevoeld.
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