WL ZULLEN ONS VERHEUGEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Wij zullen ons verheugen en in U verblijden. Hooglied 1:4

Wij zullen ons verheugen en in U verblijden. Wij zullen de poorten van het jaar niet ontsluiten met
de sombere tonen van weeklacht, maar met de blijde klanken van de harp van lof en de
hooggestemde cymbalen van vreugde. "Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen, laat ons juichen de
rotssteen onzes heils." Wij geroepenen, getrouwen, verkorenen, wij zullen onze smart in de wind
werpen en onze banieren vol vertrouwen opheffen in de Naam van onze God. Anderen mogen
klagen over hun moeilijkheden, wij, die de boom der genezing hebben voor Mara’s bittere wateren,
zullen met vreugde de Heere verheerlijken. Eeuwige Geest, onze volkomen Trooster, wij, die de
tempels van Uw inwoning zijn, zullen nimmer ophouden de Naam van Jezus te aanbidden en te
zegenen. Wij zullen, wij zijn vastbesloten. Jezus moet de kroon van blijdschap van ons hart dragen,
wij zullen onze Bruidegom geen oneer aandoen door te treuren in Zijn tegenwoordigheid. Wij zijn
verordend om zangers in de hemel te zijn, laat ons onze stemmen oefenen in ons eeuwig lied, voor
wij het zingen in het voorhof van het nieuwe Jeruzalem. Wij zullen ons verheugen en verblijden;
twee woorden van een betekenis, dubbele blijdschap, zegening op zegening. Zou er nu enige grens
hoeven te zijn voor onze blijdschap in de Heere? Weten zij het niet, die de genade kennen, dat hun
Heere nu reeds voor hen nardus en saffraan is, kalmus en kaneel, en wat een zoete geur zij in de
hemel hebben? Wij zullen ons verheugen en verblijden in U. Dit laatste woord is het vlees in de
schotel, de kern van de noot, de ziel van de tekst. Welke hemelen liggen er opgesloten in Jezus?
Welke stromen van oneindige zaligheid hebben hun oorsprong, ja, ieder druppeltje van hun volheid
in Hem! Daar U nu, o dierbare Jezus, het tegenwoordig deel van Uw volk bent, zegen ons dan in dit
jaar met dit gevoel van Uw dierbaarheid, dat wij ons van zijn eerste tot zijn laatste dag in U mogen
verheugen en verblijden. Laat januari worden geopend met vreugde in de Heere en december

worden gesloten met blijdschap in Jezus.
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