WiJ HEBBEN EEN VOORSPRAAK

En indien iemand zondigt, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de
Rechtvaardige." 1 Johannes 2:1. Welke woorden van tederheid, welke zinnen van overreding zal de
Gezalfde gebruiken als Hij opstaat om voor mij te pleiten! Jezus Christus, de Rechtvaardige. Dit is
niet alleen Zijn karakter, maar ook Zijn pleidooi. Het is Zijn karakter, en als de Rechtvaardige mijn
pleitbezorger is, dan is mijn zaak goed, anders zou Hij die niet hebben omhelsd. Het is Zijn pleidooi,
want Hij beantwoordt de aanklacht van ongerechtigheid tegen mij met het argument dat Hij
rechtvaardig is. Hij verklaart Zich mijn Plaatsvervanger, en zet Zijn gehoorzaamheid op mijn
rekening. Mijn ziel, jij hebt een Vriend die geschikt is om jouw advocaat te zijn; Hij kan alleen maar

slagen; geef jezelf geheel over in Zijn handen.
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