
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

WIE ZAL BESCHULDIGING INBRENGEN TEGEN DE
UITVERKORENEN GODS

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods. Romeinen 8:33

Gezegende uitdaging! Hoe onaannemelijk is zij! Elke zonde van de uitverkorenen is gelegd op de

Overste van onze zaligheid en wordt door de verzoening weggenomen. Er staan in Gods boek geen

zonden meer tegen zijn volk opgetekend; Hij ziet geen zonden in Jacob, noch ongerechtigheid in

Israël; zij zijn voor eeuwig in Christus gerechtvaardigd. Met de wegneming van de schuld van de

zonde was de straf van de zonde geweken. Voor de Christen is er geen slag van Gods wrekende

hand, nee zelfs geen enkele blik van dreigende gerechtigheid te vrezen. De gelovige mag door zijn

Vader bestraft worden, maar God de Rechter heeft hem niets te zeggen dan: Ik heb u vrijgesproken,

uw schuld is afgelost. Voor de Christen is de dood geen bezoldiging van de zonde, voor hem bestaat

ook geen tweede dood. Hij is bevrijd van alle straf, zowel als van alle schuld van de zonde, en de

macht van de zonde is evenzo geweken. De zonde kan hem in de weg staan en hem bestrijden; maar

zij is een overwonnen vijand voor elke ziel, die met Christus verenigd is. Daar is geen zonde, die de

Christen niet kan overwinnen, zo hij zich slechts daarvoor op zijn God wil verlaten. Zij, die in de

hemel met lange, witte kleren bekleed zijn, hebben overwonnen in het bloed van het Lam, en dat

vermogen wij eveneens. Geen lust is te sterk, geen boezemzonde te ingeworteld, dan dat wij die in

Christus’ kracht niet te boven kunnen komen. Geloof, o Christen! dat uw zonde een veroordeeld

ding is. Het kan zich roeren en worstelen, maar het is ter dood gedoemd. God heeft het oordeel er

over uitgesproken. Christus heeft het aan het kruis genageld.  Ga nu en bedwing uw lusten. De

Heere helpt u om tot zijn eer te leven, want zonde met al haar schuld en schande en vreze is

voorbijgegaan. Zie hier vergeving u bereid Voor zonde, snood door u bedreven; En ook, o wonder van

genâ! Voor zonden van uw volgend leven.
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