WIE STAAT, ZIE TOE, DAT HIJ NIET VALLE

Sinds het eerste uur waarin het goede in conflict kwam met het kwade, is het in de geestelijke
ervaring nooit opgehouden waar te zijn, dat satan ons hindert. Als wij zwoegen op het veld,
probeert hij het ploegdeel te breken; als wij een muur bouwen, werkt hij om de stenen neer te
werpen; als wij God willen dienen in zelfverloochening of in de strijd, hindert satan ons, ja, hij
hindert ons overal. Hij hindert ons wanneer wij voor het eerst tot Jezus Christus komen. Wij hadden
een hevige strijd met satan toen wij voor het eerst naar het kruis keken en leefden. Nu wij zijn
gered, probeert hij de volmaking van ons persoonlijk karakter te belemmeren. "Wie staat, zie toe,

dat hij niet valle."
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