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WIE MEENT TE STAAN, ZIET TOE DAT HIJ NIET VALT!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. 1 Korinthe 10 vers 12

Het is heel vreemd dat er zoiets bestaat als hoogmoedig worden van ontvangen genade. De één

zegt: ‘Ik heb een groot geloof, ik zal niet vallen; misschien dat het met een klein geloof wel kan

gebeuren, maar met mij zal dat nooit zo zijn.’ ‘Ik heb vurige liefde’, zo zegt een ander. ‘Ik kan staande

blijven en hoef niet bang te zijn om af te dwalen.’ Maar iemand die trots is op de genade, laat zien

dat hij maar weinig genade kent. Er zijn mensen die zich inbeelden dat hun genadegaven hen

kunnen behouden, terwijl zij niet beseffen dat de stroom van levend water zonder ophouden naar

hen toe moet vloeien vanuit de hoofdbron, omdat hun beek anders snel opgedroogd zal zijn. Als er

niet steeds olie toegevoerd wordt, zal de lamp die vandaag helder brandt, morgen gaan roken en

misschien zelfs wel uitgaan. Wees dus niet trots op de gaven die je hebt gekregen. Vertrouw alleen

op Christus en op Zijn kracht, want dan alleen kun je ervoor bewaard worden om te vallen. Volhard

in het gebed. Breng veel tijd door in heilige aanbidding. Lees de Bijbel met meer ernst en zonder

ophouden. Let beter op je gedrag. Leef dichter bij God. Probeer de beste voorbeelden na te volgen.

Laten je gesprekken op de hemel gericht zijn. Laat je hart van liefde overstromen voor de zielen van

de mensen om je heen. Leef zo, dat de mensen aan jou kunnen merken dat je bij Jezus geweest bent,

en dat Hij je onderwijs gegeven heeft. Misschien zal eens de zalige dag komen dat Hij tot je zal

zeggen: ‘Kom hoger op!’ Wat zal het dan heerlijk zijn als Hij tegen je zal zeggen: ‘Je hebt de goede

strijd gestreden en daarom is de onvergankelijke kroon van de rechtvaardigheid voor jou

weggelegd!’ Wees voorzichtig en ga je weg met een heilige vrees. Vertrouw alleen op de Heere Jezus

en bid voortdurend dat Hij je, naar Zijn belofte, zal ondersteunen. Hij alleen is bij machte om je voor

struikelen te bewaren en smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid!
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