WIE HEEFT DE MEERDERHEID?

En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn. 2 Koningen 6:16

Paarden, strijdwagens en een groot leger houden de profeet Elisa in Dothan op. Zijn jonge dienaar
was bang. Hoe kunnen ze ontsnappen van zo'n enorme hoeveelheid van gewapende mannen? Maar
de profeet had ogen die zijn knecht niet had, en hij kon een nog veel groter leger zien met
superieure wapens die hen voor al het kwaad bewaakte. Paarden van vuur zijn machtiger dan
paarden van vlees en vurige strijdwagens zijn beter dan ijzeren strijdwagens. Dat is tegenwoordig
nog steeds zo. De tegenstanders van de waarheid zijn met veel, invloedrijk, geleerd en slim. En de
waarheid wordt in hun handen verdraait. En toch heeft het kind van God geen reden om angstig te
zijn. De sterkste legermachten, zichtbaar en onzichtbaar, van het meest krachtige soort, staan aan
de kant van de gerechtigheid. God heeft legers die in de hinderlaag klaar staan en zich zullen
onthullen in het uur van onze nood. De krachten die aan de kant van de waarheid en het goede
staan, zijn vele malen sterker dan de krachten van het kwaad. Laten we daarom onze hoofden
opheffen en meewandelen in de stoet mensen die een bemoedigend geheim bezitten, dat hen
boven alle angst uit tilt. Wij zijn aan de winnende kant! Zeker, de strijd kan zwaar en heftig zijn,
maar we weten hoe het zal eindigen. God is met ons, is dat geen duidelijke meerderheid? "want die

bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn."
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