WERP JE ZORGEN OP CHRISTUS

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:7

Wat een troost is het als je kunt voelen: Hij zorgt voor mij. Dat maakt verdriet zoveel lichter om
dragen. Kom, leg je last neer bij je Heere. Jij wankelt misschien onder een gewicht dat jou
verplettert, maar voor je Vader is het niet meer dan stof. Lief kind dat lijdt, houd moed. God is je
niet vergeten. Hij die zelfs voor de kleine mussen zorgt, zal jou zeker geven wat je nodig hebt. Laat
de wanhoop je niet gevangenhouden, maar blijf hopen, blijf steeds weer hopen. Er is lemand die
voor je zorgt. Zijn ogen rusten voortdurend op jou, Zijn hart klopt vol mededogen om jouw pijn, en
Zijn sterke hand zal je precies op het juiste moment te hulp komen. Ben je Zijn kind, dan zal Hij je
wonden verzorgen en je gebroken hart heel maken. Twijfel nooit aan Zijn liefde en genade, ook niet
midden in je beproevingen. Geloof dat Hij je net zo liefheeft in tijden van verdriet als in dagen van
vreugde. Stel je eens voor: hoe stil en vrij zou je hart zijn als je werkelijk alles durfde overlaten aan
de God van de voorzienigheid? Als Hij voor jou zorgt, waarom zou jij je dan nog zorgen maken? Je
vertrouwt Hem met je ziel... zou je Hem dan ook niet vertrouwen met je leven hier op aarde? Hij
heeft je lasten nog nooit geweigerd en is er nooit onder bezweken. Dus kom, mijn ziel, laat het

piekeren gaan. Leg je zorgen neer in de handen van je liefdevolle, genadige Vader.
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