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WERK MET IJVER VOOR CHRISTUS

Wees dan ijverig. Openbaringen 3:19

Als je verlangt dat mensen tot geloof komen, als je de Verlosser wilt eren en Zijn troon wilt

verhogen, wees dan vurig en vol enthousiasme. Andere gaven zoals wijsheid, kennis, geduld en

moed zijn allemaal kostbaar, maar enthousiasme moet altijd vooropgaan. Weet dit: echt

enthousiasme is geen eigen prestatie, het is het werk van de Heilige Geest. Zijn kracht komt uit de

voortdurende werking van Gods Geest in je hart. Als je geestelijk leven verzwakt en je hart niet meer

warm klopt voor God, zal je enthousiasme vanzelf uitdoven. Maar wanneer je innerlijk levend,

krachtig en verbonden met Hem blijft, dan groeit er automatisch een hart vol verlangen om het

Koninkrijk van Christus te zien bloeien en Zijn wil werkelijkheid te zien worden – hier op aarde, net

zoals in de hemel. Die vurigheid wordt gevoed door dankbaarheid. Sta eens stil bij hoe groot de

genade is die je hebt ontvangen – je zult talloze redenen vinden om je in te zetten voor God, ja zelfs

om je helemaal voor Hem te geven. Ook de blik op de eeuwige toekomst maakt je ijverig. Want wie

beseft wat er echt op het spel staat, kan onmogelijk onverschillig blijven. Hij ziet met pijn de

werkelijkheid van verlorenheid, maar met hoopvolle ogen ook de heerlijkheid van de hemel. Dat zet

hem in beweging, want de tijd is kort en het werk is groot. Daarom geeft hij alles wat hij heeft, met

hart en ziel, aan de zaak van de Heere. En weet je wat die toewijding steeds weer nieuw leven

inblaast? Het voorbeeld van Christus zelf. Hij hield niets achter, maar gaf Zich helemaal. Dáárin ligt

onze grootste inspiratie. Laten we dus laten zien dat we werkelijk Zijn leerlingen zijn – door

dezelfde geest van liefdevolle toewijding en vurige ijver te leven.
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